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Zondag 22 juni 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen en Pinksteren hebben ons de ogen geopend voor het leven en 

voor het goede. Met een positieve blik kijken we om ons heen en 

ontwaren het mooie van het bestaan. Zeker, we zijn niet blind voor het 

lelijke en het slechte. Er is veel gaande in ons land en ver daarbuiten 

dat ons zorgen baart, angst inboezemt. Maar er is ook een andere 

kant: de schoonheid van het bestaan. Die schoonheid als 

tegenbeweging voor het lelijke. Daardoor houden we het vol. 

Vanmorgen gaan we op zoek naar wat ons verwondert. Verwondering 

– het cement van ons bestaan! 

voorganger: ds. P. Schelling, Monster   

organist:  dhr. Wim van Herk    
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Orgelspel 

Woord van welkom door dienstdoende ouderling 
 
Aanvangslied: 216:1, 2   [We gaan hierbij staan] 
 
Stil gebed, bemoediging en drempelgebed 

Zingen psalm van de zondag: Psalm 136:1, 3 en 12  
        [Hierna gaan we zitten] 
 
Gebed van inkeer en ontferming - aan de hand van de verlangens van 
Bijbelse personages, steeds beantwoord met het refrein van Lied 295 

Organist: speelt de regel die we als antwoord zingen een keer 
voor, daarna zingen we die, vervolgens komen de 
gebedsintenties: 

Allen: 

 

Voorganger:  Met de psalmdichter, die roept:  
‘Help mij God! Verdedig mij tegen slechte mensen, 
bescherm me tegen leugenaars en bedriegers’, 
bidden wij voor allen die prooi zijn van leugen bedrog: 

Allen:    

 

Voorganger: Met de profeet Jeremia, die zegt: ‘Mijn tranen stromen 
dag en nacht. Want er voltrekt zich een vreselijke ramp’, 
bidden wij voor mensen die verdrinken in hun tranen:  

Allen:  

 

Voorganger: Met de tien melaatsen, die zeggen: ‘Meester, heb 
medelijden met ons!’, bidden wij voor allen die in deze 
wereld zijn buitengesloten: 

Allen:  
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Voorganger: Met de twee blinden langs de weg, die riepen: ‘Heer, 
ontfermt u zich over ons’, bidden wij voor hen die aan de 
kant van de weg liggen en bij wie elk uitzicht ontbreekt: 

Allen:  

 

Voorganger: Met de treurende dichter, die klaagt: ‘De kinderen liggen 
op straat, zij sterven van honger en dorst’, bidden wij 
voor alle kinderen die verloren en verlaten zijn: 

Allen: 

 

Glorialied: 705:1 
 
Bij de lezing en de uitleg… 

Zingend gebed bij de opening van de Bijbel: ‘Heer, laat spreken de 

verhalen’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Lied 801) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voed ons met die oude woorden, 

maak ze nieuw in ons bestaan, 

laat ze klinken als akkoorden 

waarin wij de hoop verstaan. 
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Lezing uit de Psalmen: Psalm 8 

Zingen: Lied 8a: 1, 3 en 6 

Lezing uit de Wijsheidsliteratuur en de Brieven: Spreuken 30:18-19 en 

Galaten 5 : 22  

Zingen: Lied 224 

Verkondiging met als motto: ‘Verwondering – het cement in ons 

bestaan’ 

Meditatief moment met orgelspel  
 
Zingen: Lied 978:1 en 3 

Dank- en voorbeden, stil persoonlijk gebed en Onze Vader 

De eerste collecte is bestemd voor Kerk In Actie. Binnenlands 

diaconaat. Nederland: ‘Geef vluchtelingen een thuis’.  

KIA werkt samen met diverse (kerkelijke) organisaties die  

vluchtelingen helpen met informatie, advies en scholing om hun 

zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen ze een passend 

onderkomen te vinden voor wie in een azc wacht op een plek om 

opnieuw te beginnen. 

 

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk 
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Slotlied: ‘Sporen van God’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Ode an die 

Freude – uit de 9e symfonie van Beethoven)                                                                           

[ We gaan staan] 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Door verhalen van de mensen 

komt de hemel aan het woord; 

in gedachten en in wensen 

opent zich de hemelpoort. 

Luister naar wat in verhalen 

wordt gezegd en meegedeeld, 

daarin horen wij signalen 

van een wereld ongedeeld. 
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3. Tussen hemel en de aarde 

is er meer, zo wordt gezegd, 

maar dat méér heeft enkel waarde 

als het bijdraagt aan het recht. 

Zoek het goede, weer het kwade, 

stel de vrede bovenaan; 

al wie wars is van genade 

wordt verleid tot grootheidswaan. 

Wegzending en zegen - afgesloten door het 3x gezongen ‘Amen’ 
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad 

Bloemen 

De bloemen gaan met een felicitatie voor zijn 92ste verjaardag naar  

de heer Arie Moree, Berberislaan 14. 

Koffiedrinken 

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de 

hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten? 

Viering 

Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 

aanvang 9.45 uur, waar ds. A.J.P.W. van der Wal hoopt voor te gaan. 

Reisje PCOB naar den Haag 

Op 2 juli is er een dagtocht naar den Haag. 

Om 8.45 uur vertrek uit Rockanje, er staat een bezoek aan het 

Mesdagpanorama op het programma, terwijl er ook een tramrit wordt 

aangeboden door den Haag. 

Er zijn nog plaatsen vrij in de bus dus u kunt zich nog opgeven bij 

Cobi Hanemaayer, tel. 06 126 39 013 of hanemaayer@planet.nl 

De kosten voor deze dag bedragen € 65,- per persoon, te voldoen op 

rekeningnummer NL 06 RABO 0355 7577 29 van de PCOB 

Westvoorne, met vermelding van ‘Dagtocht Den Haag’. 

Veel plezier! 
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Verwondering 

 

 

In het alledaagse, een glimp van het buitengewone, 

Een lach, een vogel, een zonsondergang zo schoon. 

Verwondering, het cement in ons bestaan, 

Verbindt de ziel met de wereld, laat ons openstaan. 

Voor het mysterie, het onbekende, het grote, 

Een druppel dauw, een berg, een sterrenvloer zo grote. 

Verwondering, een lens, waardoor we scherper zien, 

De schoonheid in de kleine dingen, de kracht die erin zit, 

vervult ons hart, laat ons erin geloven. 

Het is de vonk die het vuur van leven doet ontbranden, 

Een stilte die ons met onszelf verbindt, een zachte, warme handen. 

Verwondering, het cement, dat ons bij elkaar houdt, 

In de flux van het leven, hoe mooi en hoe vol fouten. 

Laat ons koesteren, deze gave, de sleutel tot geluk, 

Verwondering, het cement dat ons maakt tot wie we zijn, stuk voor 

stuk. 

 

 

 


