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voorganger: mw. R.N. Slot-de Haan, Maasland   

organist:  dhr. Marinus v.d. Wal    
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Woord van welkom door dienstdoende ouderling 
 
Aanvangslied: 642: 1,2,8 
 
Bemoediging en groet 

Zingen: lied 645: 1,5 
 
Kyriëgebed  

Glorialied: 413: 3,2,1 
 
Gebed  

Ben je groot of ben je klein Evang. Liedboek 421 

   Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in: 
 Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in: 
 God houdt van jou. 
 Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin: 
 God houdt van jou. 
 Hij kent je als je blij bent, 
 Hij kent je als je baalt. 
 Hij kent je als je droevig bent, 
 Hij kent je als je straalt. 
 Het geeft niet of je knap bent, 
 het geeft niet wat je doet: 
 God houdt van jou,. Hij is vol liefde. 
 God houdt van jou. 

 

1e lezing uit de Bijbel: Psalm 116: 5-14  

Zingen: lied 221: 1  

2e lezing: Johannes 21: 1-14 

Zingen: lied 221: 3 

Verkondiging 
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Meditatief moment met orgelspel  
 
Zingen: lied 650: 1,2,7 

Gebeden 

De eerste collecte is bestemd voor Rwanda: ‘Kerk als plek van hoop, 

hulp en verzoening’                                                                                                                     

Kerk In Actie:  Zending. 

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de 

gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en 

daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.        

Daarnaast biedt de kerk aan jongeren praktische trainingen, om hun 

kansen op werk te vergroten. Deze generatie is de hoopvolle toekomst 

van Rwanda. 

 

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk 

Slotlied: 657: 1,3,4 

Zegen 

    ################ 

Bij de voorplaat 

 

Nederlandse tegel: Jezus’ derde verschijning 

 Dit tegeltje tikte ik 20 jaar geleden op de kop in een antiekwinkeltje in 

Cambridge. Het was duidelijk een Nederlandse tegel met een bijbels 

onderwerp erop, maar het duurde even voordat tot mij doordrong wat 

hier is afgebeeld: Jezus verschijnt aan zijn discipelen bij het meer van 

Galilea, de derde verschijning na zijn opstanding. 

Het detail dat er voor mij altijd uitspringt, is hoe Petrus Jezus 

onderzoekend in de ogen kijkt (bent u het, Heer?) en hoe Jezus voluit 

glimlachend terugkijkt. Hij pakt Petrus’ hand vast. Een stralenkrans licht 

hen extra uit. 

Marleen Hengelaar-Rookmaaker 
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad 

Bloemen 

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar de 100-jarige 

mevrouw M.B.J. Blaak-Lodder, Vlasakker 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koffiedrinken 

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de 

hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten? 

Actie voedselbank 

De eerste boodschappen zijn al binnen! 

Heeft u het boodschappenlijstje nog niet in uw boodschappentas, dan 

kunt u na de dienst een lijstje van de tafel in de hal meenemen. 

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de leden van de diaconie. 


